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Vicky De Wolf - voorzitter

Het Priester Daensfonds hoopt dat de beleidsmakers in binnen- en 
buitenland inzien dat er drastische maatregelen moeten worden 
genomen, ook door de grote multinationals, om de klimaatverandering 
tegen te gaan evenals de globale sociale catastrofes die daar het 
gevolg van zijn.

Maar ook het Priester Daensfonds heeft niet stil gezeten.

Op zondag 2 juni vierden we onze jaarlijkse Daensdag. We vinden 
het spijtig dat we amper een bloemenhulde kunnen brengen op het 
Werfplein. Het Daensmonument staat tijdens de zomer ingepakt tussen 
afsluitingen van vele festivals.

We genoten van de 5e Poëtisch-Muzikale Wandeling: een variëteit aan 
muziek, gemengd met poëzie op vier Daenslocaties.

In augustus ging het naar Geraardsbergen. Het werd een leerrijke 
uitstap afgerond met een uiteenzetting van de lokale sociale strijd en 
het daensisme.

We hebben afscheid genomen van één van zijn trouwste leden. Paul 
Ghijsels uit Haaltert is ons op 18 juli ontvallen.

1 november komt dichterbij. We herdenken om 10 u. de familie Daens 
op de begraafplaats in Aalst. Eerder brengen we een groet aan de 
overleden voorzitters: Frans De Neve, Luc Delafortrie en Herman 
Slagmulder.

We promoten graag de Priester 
Daensvredesloop in Aalst en 
de musical “Daens” die hernomen 
wordt in 2020, door Studio 100.

U wilt verder geïnformeerd worden?
De vlotste wijze hiertoe is het opnemen van het lidmaatschap. 
Schrijf nu 15,00 euro over en u bent tot eind 2020 lid/abonnee.
Scholieren en studenten betalen 7,50 euro.

Overschrijven op rekeningnummer: 
BE40 7370 2745 3063 van het Priester Daensfonds vzw, Aalst.

Uiteraard is een hoger bedrag overschrijven een te overwegen optie.

De zomer van 2019 was geen 
komkommertijd. Er zijn alweer 
aanslagen geweest van de 
Taliban.

Er waren recent nog 
de aanvallen op de 
petroleuminstallaties van Saudi-
Arabië waardoor de olieprijzen 
de hoogte in schoten. Er was 
een Amerikaanse president 
die dacht dat hij zomaar 
Groenland kon kopen. Er is 
de grote verdeeldheid tussen 
Vlaanderen en Wallonië, 
waardoor akkoorden uitblijven 
en we het moeten doen met ‘een 
regering van lopende zaken’. Er 
zijn de woelige tijden in Groot-
Brittannië omwille van de Brexit. 
Er zijn de enorme bosbranden 
in het Amazonegebied. Er is de 
opwarming van de aarde.

Het Priester Daensfonds verwijst naar de 
krachtige inspiratiebronnen die priester 

Adolf Daens en de daensisten aanreikten: 
solidariteit, rechtvaardigheid, 

gelijkwaardigheid, armoedebestrijding 
en positieve identiteitsbeleving.

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019 - ALLERHEILIGEN

OM 10 U. OP DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS, LEO DE BETHUNELAAN, AALST
(BIJEENKOMST AAN DE INKOMBOOG)

1 november-herdenking 
aan het graf van

Adolf &Pieter Daens
Korte begroeting, toespraak door Annemie Charlier, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen, 

over ‘100 jaar na het Verdrag van Versailles – Vrede vandaag?’, bloemenhulde, 
vrijlaten van vredesduiven, samenzang ‘Gebed voor het Vaderland’

Leden van het Priester Daensfonds worden uitgenodigd om (bijeenkomst inkomboog)  
de bestuursleden om 9.15 u. te volgen voor korte stiltemomenten aan de graven 

van de overleden voorzitters Frans De Neve, Luc Delafortrie en Herman Slagmulder.

Beste daensist,
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Het begrip ethiek lijkt iets marginaals te zijn geworden. Corruptie, achterdeurtjes, omzeilen 
van de wet en eigenbelang staan daarbuiten. En dat een CEO , in dit geval van Bpost, 
als afscheidspremie een nietige premie van 500.000 euro opstrijkt wordt in de media een 
voetnoot, wekt bij velen ergernis, maar verdwijnt dan onder oorverdovende stilte. Maar dat 
is wettelijk, geen probleem dus, hoor ik rondom mij. Verander dan de wet, is mijn reactie. 
Het parlement kan toch een einde maken aan dat soort wanpraktijken?

We hebben geen debatcultuur. De discussies voor de verkiezingen kwamen dagelijks neer 
op het eigen grote gelijk, argumenten ad hominem, niet ad rem, slagen onder de gordel, 
geen schim van bereidheid tot luisteren naar de tegenpartij, perceptie en veelal op sofismen 
gebaseerde trucjes om geen gezichtsverlies te lijden. Gelukkig waren ‘s avonds  Rik Van 
Cauwelaert en Walter Zinzen present om ons naar het ware geloof te brengen.

Het woord nationalisme ligt bijzonder gevoelig. Mijn vader was een echte flamingant,  
breeddenkend, niet op zichzelf terugplooiend en met groot respect voor mensen met een 
andere mening en van een andere cultuur. Hij stond op de IJzerbedevaart als pelgrim en 
pacifist, maar afkerig van een Franstalige bourgeoisie die de Vlamingen als minderwaardig 
beschouwde.

De tijden zijn veranderd. Schrijft Sibelius zijn Finlandia en Smetana zijn Moldau, dan begrijpen 
we dat ze hun land vrij willen zien. En geen mens ontkent de waarde van Bretoense, Ierse 
en Siciliaanse volksmuziek. Luister naar het Welsh van de beroemde bariton Bryn Terfel en 
je beseft hoe kleurrijk Europa kan zijn. Lees : het ene nationalisme is het andere niet.

Armoede is niet ver weg en de kloof tussen arm en rijk groeit. Wie dat niet gelooft moet maar 
eens een bezoek brengen aan Poverello in Brussel of aan een tehuis voor alleenstaande 
moeders.

 LIEVER BRUGGEN DAN MUREN

OPINIE

We weten dat de heren politici liever oordelen 
vanuit de salons en ik hoor vaak vanuit een 
arrogante en hautaine hoek de opmerking: 
”Wie wil kan gemakkelijk zijn vicieuze cirkel 
van schulden en wanhoop doorbreken.” Enig 
idee wat een door langdurige ziekte getroffen 
werkloze met een gezin van vrouw en drie 
kinderen na het betalen van huur, elektriciteit, 
water e.a. overhoudt voor school, kledij en 
eten?  En het woord ‘vakantie’ behoort niet 
eens tot hun woordenschat.                                                                                                  

En even schrikken: uit de laatste verkiezingen 
blijkt dat de drie traditionele partijen (zeker 
in Vlaanderen) zijn verschrompeld en leven 
in de buurt van een implosie. De innerlijke 
keuken is geen toonbeeld van unanimiteit, en 
er zijnnog politici, maar geen staatsmannen 
meer. En hun ruimte (ook die van de N-VA) 
wordt beperkt door de adem van het Vlaams 
Belang.  Christen-democraten, socialisten 
en liberalen lijden onder roestvorming en de 
N-VA sluit stilletjes de ogen voor het sociale 
luik dat de Volksunie van Willy Kuypers en 
Nelly Maes ooit opende.

Tenslotte een heikel punt van het hoogste 
belang. Wie geen of weinig grondstoffen 
heeft, moet op zoek naar talent en de 
ontwikkeling ervan (ik denk aan de schreeuw 
om ingenieurs, biologen en technologen). 
Maar die ontwikkeling begint van jongs af 
aan en lukt niet met woorden als tof, leuk en 
fijn waarbij computerspelletjes de hoofdrol 
spelen en sommige gedreven leraars uit 
wanhoop er binnen de twee maanden de brui 
aan geven. Hoever we immers technologisch 
ook staan, dan blijft de vraag naar ruimte 
voor dialoog en debat. En uit gesprekken 
met leraars blijkt dat ze worden bedolven 
onder stapels paperassen die de creativiteit 
verstikken in plaats van te stimuleren. Al 
jaren klinkt de roep om persoonlijke kleur 
binnen het kader, al decennia belooft  elke 
minister het einde van de bureaucratie. 
We beseffen dat het onderwijs door de 
migratie, de diversiteit, de aanwezigheid van 
anders-validen en de snelle evolutie van de 
technologie extra geld en personeel nodig 
heeft. Maar wachten op Godot, zoals bij 
Beckett, die nooit opdaagt is geen oplossing.

Wouter De Bruyne   

Priester Daens is niet meer, maar zijn gedachtegoed wel. 
Want de vrijheid en de welvaart van de arbeider, de solidariteit, 

onze eigenheid en het pacifisme zijn van alle tijden. 
We kijken, luisteren, mijmeren, zien wat er mank loopt en 

zoeken met gelijkgezinden naar betere tijden.

Wouter De Bruyne
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Eind vorig jaar pakten zich donkere wolken samen boven de 
plannen van een aantal schoolbesturen uit het de regio Aalst om 
over te gaan tot een intensieve samenwerking. Maar intussen is 

de lucht opgeklaard en op 30 augustus 2019 is het Priester Daens 
College een feit geworden.

Priester Daensfonds-voorzitter Vicky De Wolf had de kans om 
hierover in gesprek te gaan met Paulette Looze, een van de 

bestuurders van het nieuwe college, en meer te weten te komen 
over het ontstaan, de visie en de ambitie van het college.

PRIESTER DAENS COLLEGE 
UIT DE STARTBLOKKEN

Vanwaar kwam de idee voor deze doorgedreven 
vorm van samenwerking tussen verschillende 
scholen?

PAULETTE LOOZE: “De aanzet werd gegeven door de 
aanbeveling van het departement én van de koepel 
van het katholiek onderwijs om over te gaan tot een 
bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting binnen 
de bestaande structuren. Vandaag de dag worden 
schoolbesturen en schooldirecties geconfronteerd 
met een heel complexe regelgeving. Hierdoor worden 
directies overbevraagd en moeten zij steeds meer 
administratieve taken op zich nemen waardoor 
hun pedagogische opdracht in het gedrang komt.  
Schoolbesturen van hun kant krijgen het steeds moeilijker 
om het hoofd te bieden aan alle gespecialiseerde 
opdrachten die zij op hun schouders krijgen.” 

Paulette Looze 
Geboren 1954 

Master Toegepaste Taalkunde

Ere adviseur-generaal bij het 
Voedselagentschap

Voorzitter gemeenteraad Haaltert

Bestuurder Priester Daens College 

Lid campusraad Don Bosco en 
VTI-scholen Aalst. 

Kan je daar een voorbeeld van geven ?

PAULETTE LOOZE: “Ik denk bijvoorbeeld aan het preventiebeleid. Zo moet iedere school over een 
preventieadviseur beschikken. In veel scholen kan dat maar een deeltijdse opdracht zijn omdat de 
school te klein is voor een full time en dus wordt de opdracht vaak ingevuld door een leerkracht 
die zich heeft bijgeschoold. Hetzelfde geldt voor het informaticabeleid dat ook in het onderwijs 
steeds complexer en veeleisender is geworden, het gebouwenbeheer, het HR-management en het 
financieel beleid dat aan strikte regels is onderworpen. Kortom, onze scholen hebben nood aan 
professionalisering op die vlakken die buiten hun pedagogische opdracht liggen maar die noodzakelijk 
zijn om een school goed te laten draaien. Schaalvergroting kan daarbij een oplossing bieden: één 
preventiedienst die het beleid op verschillende scholen stroomlijnt, één aankoopbeleid waardoor lagere 
prijzen kunnen bedongen worden, één HR-beleid waardoor het personeel meer zekerheid krijgt, enz.

  Priester Adolf Daens, de 
eigenzinnige maar sociaal 
bewogen man waar jonge 

mensen ook vandaag de dag nog 
kunnen naar opkijken.  
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Worden alle deelnemende scholen nu 
op één hoop gegooid? 

PAULETTE LOOZE: Allerminst! Ieder school zal 
haar naam, haar autonomie, haar eigenheid 
en haar pedagogisch project bli jven 
behouden binnen haar eigen campus, 
maar deze kaderen binnen de visie van 
het Pr iester Daens College. Binnen 
iedere school wordt een campusraad 
voorzien die het dagelijks beleid zal 
voeren. Deze campusraden zullen dicht 
bij de schooldirecties staan en het eerste 
aanspreekpunt zijn. Wat kan gedaan 
worden op het laagste echelon zal daar 
gebeuren, wat beter doorstroomt naar 
boven wordt op het overkoepelende niveau 
behandeld. 

Vanwaar de opvallende naamkeuze? 

PAULETTE LOOZE: Het stond van bij het begin 
voorop dat de naam zou verwijzen naar 
een persoon waarmee de school zich 
kan identificeren, naar iemand die in hele 
regio Aalst en ver daarbuiten bekend staat, 
naar iemand die waarden als zelfrespect, 
mondigheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid altijd hoog in het vaandel 

  Alle deelnemende scholen verbinden 
zich er toe om in dialoog te gaan met elkaar 

en vandaar uit sterk en kwaliteitsvol onderwijs 
te verschaffen.

het Priester Daens College

Basisscholen:
• Vrije Basisschool De Linde, Nieuwerkerken
• Vrije Basisschool Sint-Jozef, Mere
• Vrije Lagere school voor Buitengewoon Onderwijs Don Bosco, Aalst

Secundaire scholen:
• Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco,  Aalst
• Dames van Maria, HTB, Aalst
• Sint Jozefschool, Mere
• Vrij Technisch Instituut 1, Aalst
• Vrij Technisch Instituut 2, Aalst
• Vrij Technisch Instituut 3, Aalst

heeft gedragen. Als vanzelfsprekend kwam tijdens die 
discussie één naam naar boven: Priester Adolf Daens, 
de eigenzinnige maar sociaal bewogen man waar jonge 
mensen ook vandaag de dag nog kunnen naar opkijken. 
We opteerden ook voor de naam “College” om op die 
manier de gelijkwaardigheid tussen de verschillende 
richtingen en types te benadrukken. Het is dan ook een 
krachtige naam geworden, herkenbaar voor iedereen: 
het Priester Daens College.

Je had het eerder over de specifieke visie, wat houdt 
deze visie precies in?

PAULETTE LOOZE: Het belangrijkste voor de oprichters van 
de Priester Daens College is dat alle deelnemende 
scholen er zich toe verbinden om in dialoog te gaan met 
elkaar en vandaar uit sterk en kwaliteitsvol onderwijs 
te verschaffen. Ons toekomstgericht onderwijs geeft 
aan iedere leerling de kans om te ontdekken waar zijn 
of haar talenten liggen, om te groeien in wie of wat ze 
willen worden. Zoals Priester Daens geraakt werd door 
de mens die hij voor zich zag, zo willen wij ons laten 
raken door het unieke van elk kind, elke jongere en 
daarmee hoopvol op weg gaan. Zoals Priester Daens 
tegendraads zijn stem altijd opnieuw liet klinken, zo 
willen wij eigentijds tegendraads en met een open blik 
kijken naar de samenleving van vandaag en morgen. Dat 
wil zeggen dat we grenzen willen verleggen doorheen 
onze aanpak, ons lesaanbod en ons zorgbeleid.

Welke scholen maken deel uit van het Priester 
Daens College? 

PAULETTE LOOZE: Het zijn er negen en ik neem er even het 
lijstje bij zodat ik zeker geen enkele school vergeet. Dat 
zijn de Sint-Jozefschool in Mere zowel lager als secundair,  
DvM-HTB in Aalst, de drie VTI scholen met inbegrip van 
het OKAN onderwijs voor anderstalige nieuwkomers en 
het deeltijds onderwijs CLW De Kering, de basisschool 
De Linde uit Nieuwerkerken,  en de scholen voor 
buitengewoon onderwijs Don Bosco in Aalst, eveneens 
lager en secundair.  Het Sint-Augustinusinsituut en de 
KOLVA-scholen hebben in de loop van het hele proces 
afgehaakt omdat het nodige vertrouwen ontbrak en er 
blijkbaar persoonlijke agenda’s meespeelden.  

Zoals je kan vaststellen beschikken we nu niet alleen 
over een geografische spreiding binnen de regio Aalst 
maar ook over een inhoudelijke spreiding gaande van 
peuter-, kleuter- en basisonderwjs over TSO, BSO, ASO 
en Buitengewoon Onderwijs. Ik mag wel zeggen dat dit 
binnen onze regio een uniek samenwerkingsverband is 
geworden.

Wij van het Priester Daensfonds wensen jullie 
alvast veel succes toe!

Is dit een definitieve samenstelling of 
wordt hier nog aan gesleuteld?

PAULET TE LOOZE: Op dit  ogenblik is dit 
inderdaad de definitieve samenstelling. 
Of er later nog scholen bijkomen zal 
de toekomst moeten uitwijzen, maar 
vandaag is dit geen prioriteit. We, en dan 
bedoel ik zowel bestuurders als directies 
en personeelsleden, gaan ons er nu in 
de eerste plaats op toeleggen om van 
het Priester Daens College een succes 
te maken. Het zal van alle betrokkenen 
een serieuze inspanning vragen om te 
voldoen aan de verwachtingen, maar de 
bereidheid en het vertrouwen zijn in ieder 
geval aanwezig. Als er in een later fase 
scholen zouden zijn die willen aansluiten 
bij het Priester Daens College, dan sluiten 
wij verkennende gesprekken niet uit, 
maar nogmaals, dit is nu niet onze eerste 
bekommernis.

 Vicky De Wolf
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EEN TERUGBLIK OP ZONDAG 2 JUNI, DAENSDAG 2019

‘NIET ACTUEEL MEER, 
PRIESTER DAENS?’

Zo klinkt een versregel in het allernieuwste ‘Aan Daens’-gedicht 
van Wouter De Bruyne. Het antwoord op de vraag volgde tijdens 
de jongste editie van de Daensdag in Aalst. In de misviering werd 
duidelijk gesteld: ‘Zijn naam is: ik ben de armen’. Gebeden werd 
opdat we loskomen van onze ongevoeligheid voor het lijden van 

mensen. Deken Marc Verwaeren hield voor de offerande voor dat 
we met zijn allen op elkaar aangewezen zijn omdat wij zonder elkaar 
niet kunnen leven. ‘Daens werd miskend. Hier en nu wordt hij in eer 

hersteld, hij die opkwam voor een beter lot van de arbeiders’.

Bij aanvang van de mis in de Sint-Martinuskerk 
wees deken Verwaeren op de andere invulling van 
de kerkzang door het koor ‘De 2e Adem’ dat onder 
leiding van Maarten Van Ingelgem de mis ‘Missa 
Nubentium’ van Kristiaan Van Ingelgem zong. Diaken 
Henri Hemelsoet (vzw De Tinten, Wetteren) wees op 
het spanningsveld in ons denken over vluchtelingen 
en het antwoord op de vraag ‘Tot wat ben jij bereid?’.

Na de bloemenhulde in het resterende vernepen 
hoekje van het Wer fplein, leidde Johan Velghe 
gastspreker Kristin De Winter (Vlaams Vredesinstituut 
en Aan de IJzer) in: ‘Het is toeval dat deze Daensdag 
samenvalt met de Bilderbergtop in het Zwitserse 
Montreux. De parallellen zijn beperkt tot het aantal 
jaren, voor beide organisaties meer dan zestig keer. 
Voor het overige kunnen we niet verder van elkaar 
afstaan dan mogelijk is. In Montreux wordt over de 
toekomst van het kapitalisme gepraat.’

Kristin DeWinter gaf een verhelderend overzicht van 
de werking en verschillende klemtonen van de vijf 
vredesverenigingen actief in Vlaanderen.
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Zolang die vrouw uit het Rijksmuseum
uit een kan in een schaal
dag in, dag uit melk giet
verdient de wereld 
geen einde van de wereld
 

5e poëtisch -muzikale 
Daenswandeling 
zondag 23 juni 2019

16 u. start in de feestzaal van het stadhuis van Aalst.

poëtisch
muzikale 

wandeling

t e r u g b l i k  o p  z o n d a g  2 3  j u n i  2 0 1 9

5 de

De vijfde editie van de Poëtisch-Muzikale Daenswandeling leidde op die zonnige 
zondagnamiddag van 23 juni laatstleden een opmerkelijk talrijk publiek langs de 

Daenssites van de stadsfeestzaal, Sint-Martinuskerk, de Emmaüskapel in de 
Louis Dhaeseleerstraat en het Jezuïetencollege aan de Pontstraat in Aalst.

De wandeling met een heerlijke mix van muziek en poëzie, een mix van vertrouwde verzen en 
klanken met vernieuwde werken en met veel inzet gebracht door de uitvoerders is een aaneenrijging   

van te koesteren belevingsmomenten. De kwaliteit van de ‘wandeling’ is het resultaat van de ijver 
die coördinator Wouter De Bruyne, leden van het P. Daensfonds en uiteraard de uitvoerders aan de 

dag legden.

5 de
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Zolang die vrouw uit het Rijksmuseum
uit een kan in een schaal
dag in, dag uit melk giet
verdient de wereld 
geen einde van de wereld
 

5e poëtisch -muzikale 
Daenswandeling 
zondag 23 juni 2019

16 u. start in de feestzaal van het stadhuis van Aalst.

Het is een traditie dat het Priester 
Daensfonds op een zaterdagse 

augustusdag of een studiedag, of een 
bezoek organiseert waarbij in het laatste 

geval er steeds een daensistische 
invalshoek komt kijken.

Zo ook in augustus laatstleden tijdens de daguitstap 
naar Geraardsbergen, het buitenbeentje van de vier 

Dendersteden. Het gezelschap liet zich gidsen, genoot 
van een smakelijke maaltijd en luisterde naar een 

gedetailleerde lezing over daensisme en socialisme in 
de stad van de ‘stekskesfabrieken’ door historicus en 

gewezen burgemeester Freddy De Chou.

In de eerstvolgende edities van ‘Daens Vandaag’ 
wordt deze lezing gepubliceerd.

DAGUITSTAP GERAARDSBERGEN, 17 AUGUSTUS 2019

GERAARDSBERGEN, 
HET BUITENBEENTJE VAN 
DE VIER DENDERSTEDEN
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Toekomstgerichte 
activiteiten werken 

onverschilligheid weg
Met zestien vrouwen en mannen, ver weg van partijpolitiek, werd daags voor 
11 juli ll. in Kortrijk de vrije loop gelaten aan voorstellen en ideeën om de vaak 
stereotiepe invulling van en de latente onverschilligheid voor 11 julivieringen 

te doorbreken. Naast een oplijsting van financieel en organisatorisch haalbare 
activiteiten, tekenden er zich tijdens de gedachtewisseling drie krachtlijnen af, 
zeg maar sleutels voor welslagen: samenwerken, het geven van prikkels en 

gericht op de toekomst van de Vlaamse Gemeenschap.

‘Zonder samenwerking wordt geen stap vooruitgezet.’

De hierna opgesomde activiteiten kunnen – aangepast aan lokale omstandigheden – opgepikt 
worden door stads-/gemeentebesturen, adviesorganen, verenigingen, burgerinitiatieven,… 
liefst in samenwerking. In een naschrift op het inspiratiegesprek schreef Reinoud D’Haese 
(Vlaamse Cultuurkring Lokeren en lid van Vl@s): “Eendracht maakt macht’, dus. De leuze 
die België nooit heeft kunnen realiseren, maar die de Vlamingen tot vandaag ook onderling 
nog niet gerealiseerd hebben”.

Zonder samenwerking wordt geen stap vooruitgezet. Samenwerking tussen verenigingen 
onderling: prima. Maar mag het meer zijn? Zoals het actief opsporen van samenwerking 
met huiswerkbegeleidingsgroepen (bijv. gericht op de organisatie van een dicteewedstrijd 
Nederlands), jeugdbewegingen (Vlaamse liederenschat van toen en nu), stedelijke/
gemeentelijke adviesraden en burgerparticipatiegroepen (verbeteren levenskwaliteit in straten, 
buurten, wijken en diversiteit als een werkwoord beleven),…

Toekomstgerichte oriëntatie van activiteiten ontwikkelen rond thema’s die jongeren 
aanspreken: onderwijs, werkverschaffing, huisvesting, milieu en klimaat,…

Aanlopen

• Positieve identiteitsvorming en het 
wegwerken van vooroordelen en mis-
opvattingen (Vlaams = partijgerelateerd, 
Vlaams = erfschuld van eerdere fases in 
de geschiedenis) begint van jongs af aan, 
van in de kleuterklas (voorbeeld: iedere 
klas een zingende klas).

• Samenwerkingsvormen tussen vereni-
gingen stimuleren, werkt drempel-
verlagend.

• Historici, kom uit je schelp: breng verhalen 
i.v.m. Vlaamse identiteit in begrijpelijke 
taal voor de beoogde leeftijdsgroepen.

• 11 juli is geen eenzame dag. Maak er 
meer van dan het luisteren naar een 
toespraak, het zingen van de Vlaamse 
Leeuw en het heffen van het glas. Laat 
11 juli ingebed zijn in een periodiek 
cultuuraanbod voor iedereen. Hiervoor 
is een brede en waarom niet ook ver-
rassende samenwerking aangewezen, 
alles begeleid door een permanente 
communicatie. Het aanbod biedt kansen, 
geeft prikkels en is opbouwwerk dat de 
horizont verruimt. Elitaire initiatieven 
hinderen verbondenheid.

INSPIRATIEGESPREK OVER INVULLING 11 JULIVIERINGEN

Informatief

• Ontwikkelen van een informatief 
spelletje (eerder waren er strips over 
de Guldensporenslag) over Vlaamse 
emancipatie. De creatie van een doosje 
met beknopte historische info. Alles 
gekoppeld aan een leeftijdsgelaagde 
website.

• Planmatig werken met sociale media. 
Positieve boodschappen brengen en zo 
latente onverschilligheid wegwerken.

Til de kijk op Vlaanderen naar de toekomst

• Wil een bredere inhoudelijke invulling 
van 11 julivieringen niet beperkt blijven 
tot geïsoleerde initiatieven met beperkte 
uitstraling en geringe blijvende weerslag, 
dan is een gedragen toekomstvisie op de 
inclusieve Vlaamse Gemeenschap nood-
zakelijk. Werk voor een overkoepelend 
platform dat verouderde structuren over-
stijgt, positieve voorstellen formuleert, 
zich richt op samenwerking en op het 
aanspreken van een breed publiek.

Maak 11 julivieringen prikkelend interactief: 

sociale media, ontwikkeling van een spelletje voor de jongste generatie, zoektochten, wedstrijden,… alles 
geworteld in het dringend te schrijven verhaal – in begrijpbare taal – van de toekomst van de Vlaamse 
Gemeenschap. Hierop kan een communicatiestrategie geënt worden, met publieksverruiming voor gevolg.

Niet zozeer een krachtlijn, maar 
wel een vanzelfsprekendheid is de 
kwalitatieve én inclusieve invulling 
van 11 julivieringen.

  Inspirerende voorstellen 
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 Geef tijdens de 11-daagse van de Vlaamse Gemeenschap op publieke ledschermen 
(samenwerking stads-/gemeentebesturen en erfgoedcellen/historische kringen) 
merktekens weer van Vlaamse en sociale ontvoogding in eigen regio. Herhaal die 
boodschappen op Facebook, Instagram,...

 Verbind 11 julivieringen met mekaar: breng via streaming op ledschermen 11 juli-
groeten, – bondige boodschappen/toespraken, de invulling van gekozen thema’s,...

 Organisatie van een literaire / muzikale / tentoonstelling / performance-wandeling. 
Voorbeeld: de jaarlijkse Poëtisch-Muzikale Daenswandeling in Aalst met optredens 
van max. 20 minuten per locatie.

 Organisatie van een (wisselend) themafestival, steeds met het Nederlands, Vlaams en 
sociaal erfgoed, geschiedenis en toekomstgerichte leefbare gemeenten, buurten,… als 
leidraad. Thema’s: taal (talen), muziek, literatuur (lokaal, stromingen,…), architectuur en 
huisvesting, sport (geschiedenis, belang van gezondheid en bewegen, nette gemeente), 
verenigingsleven,…

 Wandeling ‘Merktekens van Vlaamse en sociale ontvoogdingsgeschiedenis in het 
straatbeeld’ van eigen stad/gemeente. 

• Variante: wandel(foto)zoektocht.

• Variante: virtuele zoektocht via sociale media.

• Variante: nocturne op de vooravond van 11 juli en inbreng van muziek, poëzie, 
tekstfragmenten,…

 Tijdens de 11-daagse/vooravond 11 juli/11 julidag: laatavondlijke openluchtprojectie 
van geëngageerde film(s) over emancipatie en sociale strijd.

 Lokale figuren leren zich van een andere zijde kennen: bijv. burgemeester speelt 
accordeon. Of zij brengen hun lievelingsgedicht, zingen hun Nederlandstalige favoriete 
lied en geven enige toelichting.

 11 juli: de grote luisterdag. Stap naar verenigingen toe, naar overlegplatforms, 
naar bevolkingsgroepen, naar actiegroepen, naar middenveldorganisaties, naar de 
parochiekerk, tempel en moskee,… om te luisteren naar het antwoord op de vraag wat 
hen gelukkig/niet gelukkig maakt in Vlaanderen. 11 juli, een dag zonder zeuren.

 Trek 11 juli open over de gemeente/stad: organiseer optredens, performances, 
vertelmomenten,… op alle pleinen. Met geëngageerde wijkbewoners worden 
gesprekken gevoerd.

11 JULI IN DE PRAKTIJK

9de PRIESTER DAENS 
VREDESLOOP

9de PRIESTER DAENS 
VREDESLOOP

17/11/2019

 Johan Velghe
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IN MEMORIAM

Paul Ghijsels, 
bruggenbouwer en wereldburger
Voor een paar maanden kreeg ik een mailtje 
van mijn vriend Paul Ghijsels met de vraag 
of hij een vers van mij, gericht tot priester 
Daens, mocht gebruiken voor zijn afscheid. 
Het woord afscheid riep voor mij de idee van 
ontslag aan een van de talloze bewegingen 
waar hij bij betrokken was op.

Ik vergiste me, want hij had het over leven en 
dood. Bij mijn bezoeken viel het me op hoe 
sereen hij daarover sprak. Ik heb in tachtig 
jaar drie levens geleid, zei hij, en ik besef het.

Ik leerde Paul kennen in zijn Gijzegemse 
periode toen we met Achiel Haers over de 
speelplaats liepen en als de drie musketiers 

werden aangezien. Nagenoeg alle meisjes keken met 
sympathie of iets meer naar die goedlachse, rijzige man 
die bovendien volkse deuntjes op gitaar begeleidde.

Paul studeerde Germaanse filologie met Zweeds als 
bijvak. Avontuur en reizen begeleiden zaten in zijn 
genen, niet met als doel toerisme, maar belangstelling 
voor andere culturen in de hoop iets te veranderen. Hij 
huldigde daarbij als motto: “Geef  Afrikanen geen vis, 
maar leer ze vissen.” Hij had trouwens een hekel aan 
het begrip liefdadigheid dat hij wou veranderd zien in 
internationale samenwerking, wat hem niet overal in dank 
werd afgenomen. 

Hij werd een bekende Vlaming avant la lettre (een begrip 
dat hij verfoeide) door zijn populair televisieprogramma 

“Van Pool tot Evenaar” dat de meesten onder ons zich 
nog herinneren.

Paul was een echte vriend, trouw, rechtlijnig en 
consequent, kortom een belangeloze duizendpoot.

We zagen elkaar niet om de haverklap, maar telkens weer 
kwam naar boven hoe we nagenoeg hetzelfde dachten 
over het leven en de wereld. En hij keek positief maar 
toch enigszins argwanend naar de ontwikkeling van de 
sociale media.

Paul was echter in de eerste plaats Haaltert, een stukje 
Kerksken waar zijn vader hoofdonderwijzer was en een 
stukje Denderhoutem waar zijn moeder vandaan kwam.
“Want, zo zei hij, bij de uitreiking van de lokale cultuurprijs 
(Haaltert december 2010), ik ben natuurlijk blij met deze 
erkenning door de culturele raad van mijn eigen gemeente 
waar ik bleef wonen, hoewel ik vaak gedacht heb dat 
mijn plaats ergens in Zuid-Amerika, Canada, Maleisië of 
Zweden was.”

Merkwaardige paradox : hij was een rebel 
en een pacifist. Rebel tegen uitbuiting 
en misbruik, pacifist als bruggenbouwer. 
En hierin was hij ook een echte daensist, 
betrokken bij alles wat in zijn Haaltert en in 
de wereld gebeurde.

Ik heb tenslotte nog een merkwaardige 
anekdote die bewijst hoe scherpzinnig hij 
nog was. Maya, zijn nichtje dat hem tot de 
laatste ogenblikken met grote tederheid en 
zorg omringde, zei me op mijn vraag hoe 
het met Paul was: zijn moraal is nog goed. 
Waarop hij repliceerde: moreel.

Er zijn mensen die tweehonderd jaar zouden 
moeten worden omdat ze uniek zijn in hun 
betrokkenheid. Ze zijn niet talrijk, maar Paul 
was er een van.

Wouter De Bruyne

Twee dagen eerder brak een zware tak af van de lindeboom aan de ingang van 
de Sint-Amanduskerk in Outer. Rustiger weersomstandigheden brachten op 
woensdag 12 juni laatstleden heel wat inwoners van de Ninoofse deelgemeente 
niet alleen naar de wekelijke misviering maar even voor aanvang ook naar het 
dorpsplein. Rond het monument voor Frans ‘smid’ Lambrecht, pionier van de 

Roelanders (1891, tijdschrift Klokke Roeland) en van de daensisten in de Denderstreek, 
herinnerde Vicky De Wolf, voorzitter Priester Daensfonds, aan de moeizame maar 
volhardende strijd van de ‘groene democraten’.

OUTER - TERUGBLIK OP 

HERDENKING SMID LAMBRECHT
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Socioculturele vereniging 
PRIESTER DAENSFONDS vzw

Maatschappelijke zetel: 
Stadhuis, Grote Markt 3, Aalst (géén correspondentie-adres)

Correspondentie-adres: 
Middelkouter 68, 9450 Haaltert

E-post: 
info@daens.org

Website: 
www.daens.org

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering:
Stephan Beeckman, Martine Bode, Wouter De Bruyne 
(ondervoorzitter), Lieve De Geyter (secretaris/verslaggever), 
Joris De Kegel (penningmeester/ledenbeheer), Carolien 
De Neef, Johan De Nijs, Willy De Turck (erevoorzitter), 
Vicky De Wolf (voorzitter), Erik D’Hondt, Luc Geeroms, 
Jef Keymeulen, Rob Librecht, Wilfriend Lissens, Eric 
Meersseman, Hendrik Strypens, Hugo Van de Voorde 
(communicatie), Karel Van den Bossche, Luc Van der Helst, 
Joost Vandommele, Johan Velghe (medevoorzitter).

Lidmaatschap
rekeningnummer: IBAN: BE40 7370 2745 3063; 
BIC: KREDBEBB

Jaarlijkse bijdrage: 
15 euro (7,50 euro scholieren en studenten); 
25 euro ereleden en openbare besturen; 
50 euro beschermende leden.
Schrijf nu over en u bent tot eind 2020 lid/abonnee.

Verantwoordelijke uitgever: 
Vicky De Wolf, 
Middelkouter 68, 9450 Haaltert
053/83 31 95, e-post: vicky.dewolf@hotmail.com

Hoofdredacteur: 
Johan Velghe, 
Stasegemsestraat 112 A/1, 8500 Kortrijk, 
056 25 71 82, e-post: johan.velghe@skynet.be

Redactie: 
Wouter De Bruyne, Vicky De Wolf en Johan 
Velghe schreven de bijdragen in dit nummer. 

Illustraties & foto’s: 
Archief Priester Daensfonds, Hugo Van de 
Voorde, Jef Keymeulen, Wim Van de Bossche en
Johan Velghe brachten de illustraties & foto’s aan. 

Opmaak: 
Marijke Van de Voorde deed de lay-out.

Privacyregelgeving: 
Comform aan de privacyregelgeving worden 
de persoonsgegevens verbonden aan het 
lidmaatschap uitsluitend aangewend voor de 
toezending van de periodiek ‘Daens Vandaag’, 
uitnodigingen voor activiteiten en nieuwe 
publicaties van het Priester Daensfonds vzw. 
Deelname aan activiteiten houden de toestemming 
tot publicatie in van actie- en groepsfoto’s van 
deze activiteiten. U kunt te kennen geven niet op 
gepubliceerde foto’s voor te komen.

Colofon 

AGENDA

ZONDAG 
17 NOVEMBER 2019 AALST

9de editie van de
Priester Daens- 
Vredesloop

VRIJDAG 
1 NOVEMBER 2019

10.00 u.
BEGRAAFPLAATS, 

LEO DE BETHUNELAAN, AALST

Allerheiligen 
herdenking aan het Daens familiegraf

ZONDAG 2 JUNI 2019

Daensdag
Meer info vind je op pagina’s 4, 5 en 6.

* Op zaterdag 13 juni 2020 trekt het Priester Daensfonds naar de voorstelling van de musical 
‘Daens’ in het pop-up theater van Studio 100 in Puurs. De voorstelling vangt om 17 u. aan. 

We bieden busvervoer en ticketprijsvoordeel aan.

Kaarten mét busvervoer inbegrepen: cat. 1: 77 euro; cat. 2: 69 euro. 
Kaarten zonder busvervoer: cat. 1: 60 euro i.p.v. 70 euro; cat. 2.: 52 euro i.p.v. 60 euro.

Inschrijven is betalen voor eind januari 2020 op rekeningnr. BE40 7370 2745 3063 van Priester Daensfonds, Aalst, 

met vermelding van mailadres (voor verwittiging opstapplaatsen en bekomen van tickets).

De voorstelling duurt 2,5 uur. Er is geen pauze. De bussen komen circa 1 uur à 45 minuten voor aanvangsuur aan. 

Wie met de wagen gaat: een parkeerticket kost 12 euro.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 2020:

ZONDAG 7 JUNI 2020
Daensdag (‘Daens op tournee’) 

ZATERDAG 13 JUNI 2020 (*)
Musical ‘Daens’, bijwonen voorstelling 

ZONDAG 21 JUNI 2020
Poëtisch-Muzikale wandeling in Aalst

ZONDAG 1 NOVEMBER 2020
1 november-herdenking aan familiegraf Daens
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Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

 Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen staat garant

 voor tussenkomsten tandzorgen, optiek, lidgeld

 sportclub en jeugdbewegingen, dieetadvies,

 vaccinaties, schoolreizen, speelpleinwerking, kampen,

 orthodontie, logopodie, ...

 Kersverse ouders kunnen ook nog rekenen op tal van

 geboortevoordelen (geboortepremie, terugbetaling luiers,

 kraamhulp, thuisoppas zieke kinderen, ...).


